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Voorwoord

Beste bewoner, familie,...

De tweede maand van het jaar is alweer aangebroken, meteen ook de kortste.

Door het lengen van de dagen kunnen we genieten van meer zonlicht.

Al kan het toch nog steeds winterkoud zijn.

Ook in februari is er weer heel wat te beleven in ons woon-zorgcentrum.

We starten deze maand met heerlijke pannenkoeken ter ere van Lichtmis.

Niet te vergeten Valentijn met bijbehorende verwennerijen en natuurlijk niet te vergeten het

carnavalfeest.

In afwachting van de lente die er volgende maand aankomt, kan je intussen nog even knus

binnen genieten van dit nieuwe exemplaar van ons Leesbook!

Veel leesplezier!

Vanwege de redactie

.
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"Weetjes over de maand februari"

Waarom we op Maria-Lichtmis pannenkoeken eten (en andere weetjes)

Op 2 februari vieren we de Opdracht van de Heer, ook wel Lichtmis genoemd. Wat vieren we

dan precies

En waarom doen we dat met pannenkoeken? Waarom valt Lichtmis altijd op 2 februari?

Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus.

Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel

worden gebracht om aan het volk te worden getoond (meisjes 80 dagen) en te worden

opgedragen aan God. De correcte benaming is dan ook ‘Feest van de Opdracht van de Heer’.

Tel 40 dagen vanaf de geboorte van Jezus, die we vieren op 25 december, en je komt uit op 2

februari.

Wat vertelt de Bijbel over de opdracht van Jezus destijds?

We vinden het verhaal van de opdracht van Jezus bij evangelist Lucas. Die vertelt dat Maria en

Jozef naar Jeruzalem kwamen om het kind daar aan God op te dragen. In de stad woonde een

zekere Simeon, die van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer

hij de Messias had gezien. Hij staat Maria en Jozef al op te wachten in de tempel en herkent die

belofte in het kind. Daarop looft hij God met beroemd geworden woorden:

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb

ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat

geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

Hij zegent Maria ook en zegt: Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij

zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld

worden wat er in veler harten omgaat.

In de tempel was er ook een oude vrouw en profetes, met de naam Hanna. Ook zij herkent in

Jezus het Licht van de wereld.

Wat is het belang van dit feest?

Herkend als Redder door twee diepgelovige mensen, wordt de ware identiteit van dit kind hier

opnieuw geopenbaard. Deze keer niet in een stal of open veld zoals toen aan de drie wijzen

(feest van de Openbaring, 6 januari), maar wel in de tempel van Jeruzalem, het hart van het

jodendom.

Die volgorde van openbaring – eerst aan de wereld en daarna pas ‘binnenkerkelijk’ – is niet

toevallig. Simeon zegt het goed: dit kind is licht voor allen!
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Waar komt de naam Maria-Lichtmis vandaan?

Jezus wordt door Simeon herkend als het Licht dat straalt voor alle volkeren. Dat verklaart

al een deel van de naam. En -mis staat vanzelfsprekend voor de misviering.

Dat er nog ‘Maria’ aan werd toegevoegd, verwijst naar de mariale invulling van het feest tot

aan de hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie (zie hieronder bij de historische

achtergrond). Niet Maria stond centraal, wel de openbaring van Christus als licht voor alle

volkeren. De nieuwe naam luidde voortaan dus: Feest van de Opdracht van de Heer.

De populaire benaming blijft echter koppig hangen, ook in allerlei oude weerspreuken:

• Lichtmis donker, met regen en slijk, maakt de boeren rijk

• Lichtmis donker, de boer een jonker

• Met Lichtmis triestig weer is goed voor boer en heer

Waarom eten we pannenkoeken met Lichtmis?

Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de twee dagen

waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11

november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later

evolueerden naar pannenkoeken.

De vorm en kleur van de pannenkoeken worden daarnaast gezien als een verwijzing naar de

zon en dus naar het licht (en dat licht is dus Christus).

Die culinaire folklore vind je terug in een oude spreuk: Op Lichtmis is er geen vrouwken zo

arm, of zij maakt haar panneken warm.
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13 februari vieren we " La Fête des amis"!

Wat is dit nu juist?

Letterlijk het feest van de vrienden, op deze dag vieren we de vriendschap.

We zorgen die dag voor een gezellige activiteit de Linedancers komen langs!

14 februari vieren we Valentijn!

Voor bewoners die graag hun echtgenoot/echtgenote uitnodigen vieren we op 14/02

Valentijn en zorgen we voor een romantische tête a tête diner.

Hiervoor kan je inschrijven bij Mandeep. Meer info volgt nog.

12 februari Carnavalfeest

In de voormiddag is er vanaf 11u een stoet die langs de kamers passeren.

In de namiddag om 14u is er een groot carnavalfeest in Café amuse.

Er zullen gekke iguren de namiddag aankleden met allerhande optredens.

Er gaat gelachen, gezongen en gedanst worden!
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Valentijnsmenu Kloosterhof

Een linke scheut

plezier en humor.

Een snuifje knuffels,

Een theelepeltje geduld,

Mix alles samen met liefde,

besprenkel met kusjes.

Serveer met passie.
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Save the date!

29 februari organiseren we een kunsttentoonstelling in Café amuse.

Dat gene wat je te zien gaat krijgen is van kunstenaars en creatieveling(en) hier in huis.

Onthaal begint vanaf 14u met een glaasje cava of fruitsap en uiteraard een lekker hapje in Café

amuse.

Kom genieten van de gezellige en creatieve sfeer!

Wil jij of ken jij iemand die ook graag zijn of haar creaties tentoonstelt laat het ons dan zeker weten.

Het mag van alles zijn: Schilderijen, tekeningen, zelfgemaakt kaartjes, gehaakte spullen... Noem maar

op!

Contact en info bij het team Wonen en leven:

Ines, Stefanie en Yorien.

Groetjes en hopelijk tot dan!
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Jarigen februari 2024

Weilanden - Wilgenhof

3 februari: Maria Mertens 99 jaar.

4 februari: Nieke Van Der Borght 93 jaar.

7 februari: Gommer Celis 85 jaar.

9 februari: Maria Janssens 87 jaar.

18 februari: Stella Torfs 80 jaar

22 februari: Lea De Boeck 88 jaar

Bethanië - Emmaus

11 februari: Zuster Lena 84 jaar.

11 februari: Nadine Nauwelaerts 79 jaar.

23 februari: Zuster Anna 96 jaar.

26 februari: Zuster Damiana 89 jaar.

GAW

1 februari: Zuster Liliane 87 jaar.
4 februari: Karl Bertels 89 jaar.

10 februari: Roza Goris 84 jaar.

16 februari: Karel Aerts 94 jaar.

23 februari: Pol Van Soom 89 jaar.

Medewerkers

1 februari: Sarag Dhulst

1 februari: Anna Heylen

8 februari: Hilde De Wachter

11 februari: Karin Beckers

12 februari: Jasmien Colaers

16 februari: Eliane Tavares de Oliveira

19 februari: Berlinda Van Dessel

20 februari: Julie Lemmens

Vrijwilligers

8 februari: Rita Geijsemans

22 februari: Lydie Peeters
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Vier jij deze maand je verjaardag?

Dit zegt de maand waarin je geboren bent over je persoonlijkheid.

Als februari-baby ben je in goed gezelschap, want ook Steve Jobs, Jennifer Anniston en

Elizabeth Taylor zijn in deze maand geboren.

Sterrenbeeld

Wanneer je in februari geboren bent, is je sterrenbeeld Waterman of Vissen. De Waterman

staat bekend om haar originele en progressieve ideeën en de Vissen is meelevend en creatief.

Op reis

Over sterrenbeelden gesproken: de immer originele Waterman móet dit jaar naar het creatieve

Japan. En de Vissen? Die is vast te porren voor een reis naar Ecuador: vriendelijke bevolking

en een fantastisch afwisselend landschap.

Geboortebloem

Rode rozen? Niets voor jou! De viool en de primula passen veel beter bij je. Violen staan voor

loyaliteit en betrouwbaarheid en de primula staat symbool voor jeugdigheid en oneindige

liefde.

Crea bea

Een studie uit 2015 wees uit dat mensen die in januari en februari geboren zijn, creatiever zijn

dan mensen die in de andere maanden hun verjaardag vieren. En hun creativiteit kunnen ze

ook nog eens goed inzetten bij het oplossen van problemen.

Slechte slaper

De kans is groot dat jij 's nachts ligt te woelen in je bed, want Britse wetenschappers ontdekten

dat mensen die in februari hun verjaardag vieren vaker last hebben van slaapstoornissen.

Botsen met 'mei'

Ben jij samen met iemand die in mei geboren is? Dan is de kans groot dat jullie een 'explosieve

relatie' hebben. Dat heeft natuurlijk zo zijn voordelen (in de slaapkamer), maar helaas is het

scheidingspercentage onder deze stellen ook hoger dan gemiddeld.

Waar is dat feestje?

Hier is dat feestje! En daar hebben je gasten zin in, want een verjaardag in februari is best

uniek. Zeker als je het vergelijkt met de 'topmaanden' augustus en september. Hiep, hiep,

hoera!
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Pastoraal hoekje

14 februari: Aswoensdag
Ontdek de rijke betekenis van het askruisje

Aswoensdag is de eerste dag van de vastentijd. Het is een periode van inkeer.

Vroeger, voor het tweede Vaticaans concilie lag op die dag de nadruk op de

zondigheid van de mens. Vanuit de erfzonde is ieder mens bezoedeld met de

zonde. Van binnenuit zit er in ieder mens een zondig kantje. Op aswoensdag

worden we er ons bewust van dat we niet perfect zijn. Als symbool daarvan

gaan we op aswoensdag naar de viering om een askruisje. Het drukt uit dat we

als mens zondig zijn. Bij het askruisje werden de volgende woorden gezegd:

"Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren".

Na het tweede Vaticaanse concilie wil de Kerk een nieuwe betekenis geven

aan aswoensdag en het bijbehorende askruisje. Ze willen voorbij de zonde

kijken: ze willen de nadruk leggen op de positieve kansen van inkeer.

Aswoensdag wordt gezien als de start van een nieuw begin. Er wordt

opgeroepen om veertig dagen tot inkeer te komen en terug tot de essentie van

het leven terug te keren. Wat telt er nu echt in het leven? In de vastentijd is het

de bedoeling dat alle weldaad even opzij gezet wordt om terug bij God te

kunnen komen, om te ervaren wat echt belangrijk is in het leven.
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Daarvoor staat het askruisje op aswoensdag symbool. As heeft

een reinigende werking. Denk maar aan de potten die vroeger

met as werden gereinigd. Ook verwijst as naar vruchtbaarheid.

De stoppels op de akkers werden afgebrand zodat de grond

terug vruchtbaar zou zijn.

We kunnen dus zeggen dat het askruisje de mens reinigt en

kracht geeft tot nieuw leven. Omdat we de inspiratie voor dit

nieuwe leven bij Jezus Christus halen, wordt dit gegeven in de

vorm van een kruisje: ofwel op het voorhoofd ofwel gestrooid

over het hoofd.

Deze tijd wordt bij het askruisje gezegd:

"Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap. "

Aswoensdag leidt de start in van de vastentijd die een oproep is

om zich bewust te worden van het leven dat je nu leidt, dit

leven te spiegelen met Gods boodschap en zich dichter naar

God toe te keren.
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Nieuws!

In dienst

• Erwin Verreth is op 2 januari 2024 gestart als chauffeur voor het

dagverzorgingscentrum onder de vorm van een lexi-job. Hij komt elke dinsdag,

donderdag en vrijdag van 15u00 – 18u00. Hij ondersteunt bijkomend Technische

Dienst tijdens zijn werkdagen voor 1 uur.

• Fatma Sever start op 1 februari 2024 als zorgkundige op Bethanië-Emmaus aan

een jobtime van 28,5 u/w.

Welkom!

Uit dienst

• Britt Van den Schoor, zorgkundige die eerder in Weilanden- Wilgenhof werkte én

daarna in het LDC Balderhuys, heeft haar opzeg gegeven. Zij gaat uit dienst 18

februari 2024. Deze datum valt binnen haar bevallingsrust. Als gevolg zal ze het

werk niet hervatten.

• De samenwerking met Arianne Van Kerckhoven, zorgkundige Weilanden-

Wilgenhof, is met wederzijdse toestemming beëindigd. Ze blijft nog in dienst tot en

met 4 februari 2024.

Geboorte

• Tessa Steurs, medewerker Sociale Dienst, is op 1 januari 2024 bevallen van een

zoontje Fill. Van harte proiciat!

Aanwezigheid Nele

Vanaf maandag 15/01/2024 zal Nele Dockx, personeelsdienst, wekelijks aanwezig zijn in

Sint-Augustinus. Dit zal op een maandag zijn of in functie van de nood.

Doelstelling is om de integratie van de processen in de personeelsdienst te begeleiden,

gezien de fusie met de VZW.

Veel succes!
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Personeelsnieuws

Babynieuws!!!

Op 1 januari is Tessa Steurs bevallen van een zoontje Fill.

Moeder en zoon stellen het goed.

Dikke proiciat!
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Toekomstige
activiteiten

Weilanden - WilgenhofWeilanden - Wilgenhof

* Maria Lichtmis
* Huiskamergesprekken
* Sportuurtje
* Valentijn
* Carnaval
* Kunsttentoonstelling
* Bingonamiddag

Dankzij de wekelijkse huiskamergesprekken, kofiemomentjes, kleine en grote

babbels krijgen we ideeën of verzoekjes van jullie om te gebruiken als de ideale

dagbesteding die jullie leuk en of nuttig vinden. Ook via het Leesbook willen we

jullie aanmoedigen om dit te blijven doen. Mocht je een idee hebben voor iets,

laat het dan zeker aan ons weten!
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Bethanië - EmmausBethanië - Emmaus

* Maria Lichtmis

* Huiskamergesprekken

* Sportuurtje

* Kunsttentoonstelling

* Carnavalbal

Toekomstige
activiteiten

De wekelijkse activiteiten die op de afdelingen worden georganiseerd vind je
ook terug op de witte magneetborden op de gang. Bij vragen of suggesties kan
je altijd terecht bij de medewerkers van het animatieteam. Dit zijn Ines,
Stefanie, Yorien. Of bij de woonassistent, Christine Ingang.

Naast de wekelijkste activiteiten is er iedere dag om 10u30 een
eucharistieviering in de kapel. Allen van harte welkom!
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Bewegen is leven!
Oefening 1: Gekruiste coördinatie

Uitvoering: Zit rechtop in je stoel. Beweeg nu je linkerarm en je rechterknie naar

elkaar toe. Probeer je rug goed recht te houden. Wissel dan van kant en beweeg

nu je rechterarm en je linkerknie naar elkaar toe. Herhaal dit 10x.

Oefening 2: Reiken naar je tenen

Uitvoering: Zit rechtop in je stoel.. Strek je armen hoog in de lucht en maak je goed

groot terwijl je inademt. Beweeg je armen dan helemaal tot aan je tenen en adem uit.

(of toch zo ver als dat je kan!) Herhaal dit 10x.
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Oefening 4: Armen zijwaarts gestrekt bewegen

Uitvoering: Zit rechtop in je stoel. Laat je armen naast je

lichaam hangen en beweeg ze nu, afwisselend links en rechts,

zijwaarts omhoog tot schouderhoogte. Houd 5 tellen aan en

beweeg dan je armen terug naar beneden. Herhaal dit 10x links

en rechts.

Oefening 5: Romp stretchen

Uitvoering: Zit rechtop in je stoel. Plaats je handen in je zij en beweeg je lichaam nu

zijwaarts. Doe dit links en rechts. Herhaal dit 10x voor elke kant.

Oefening 3: Hoofd - schouder - knie - teen

Uitvoering: Zit rechtop in je stoel. Leg je beide handen op je hoofd, vervolgens op je schouders,

gevolgd door je knieën en eindig met je handen op je tenen. Kom dan terug recht in beginpositie.

Herhaal dit 10x.



22

Herenthout carnaval

Oudste carnavalstoet
van 't land!

Van zondag 11 februari tot dinsdag 13 februari is het in België carnaval.

Herenthout heeft sinds 1892 een eigen carnavalstoet, de oudste georganiseerde

vastenavondstoet in België. Het evenement wordt georganiseerd door de vereniging Peer Stoet

op de twee zondagen van de krokusvakantie.

Het is geen paradetocht, maar eerder een opvoering van dans en straattoneel door ongeveer

1.200 inwoners van Herenthout.

De lange geschiedenis van de stoet zorgde voor een indrukwekkend archief dat al decennia

met veel zorg wordt bewaard.
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Ook in het Kloosterhof wordt carnaval gevierd!

Op 12 februari vieren wij carnaval. We zorgen voor een leuk muziekfeest, een stoet en lekkers

om van te smullen en om ter gekste kostuums die dag!
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Voorbije activiteiten

Gezellig samen kerst vieren, met enkele
dagen later een koor met kerstliederen
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Sportieve
beweegmomentjes
en knutselen op
wilgenhof

Samen mosselen
eten in de cafetaria
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Op verloren maandag aten we worstenbrood en
appelbollen

Verjaardagsfeest voor zuster Amata
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Driekoningenbingo
Bij ons waren het vier
koningen!

Zangmomentje
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Raadseltjes..

1) De vader van Pieter heeft 3 zonen: Jan, Joris en …?

2) Tom en Jan zijn broers (ze hebben dezelfde vader en dezelfde moeder).
“Mijn broer en ik zijn allebei geboren binnen hetzelfde uur”, zegt Jan, “op
dezelfde dag van hetzelfde jaar.”
“Maar toch zijn we geen tweeling,” zegt Tom. Hoe kan dit?

3) Tim staat achter Joost (zijn buurjongen), terwijl diezelfde buurjongen
Joost ook achter hem staat. Hoe kan dit?

4) Twee vaders en twee zonen gaan op een mooie dag vissen. Ieder is
tevreden want vangt een vis.
Er worden in totaal 3 vissen gevangen. Hoe kan dit?

1) Pieter

2) Ze maken deel uit van een drieling.

3) Ze staan rug tegen rug

4) Grootvader - Vader - Zoon
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Woordzoeker




